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We nemen afscheid van
de heer

Herman Segaert
echtgenoot van mevrouw Astrid Vandekeere

geboren te Brugge op 14 september 1934 
en overleden in woonzorgcentrum Sint-Jozef  
te Oostkamp op 5 september 2024. 

De uitvaartplechtigheid met asurne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatsvinden in parochiekerk Sint-Jan, Wingensestraat 2 te Hertsberge,   
op woensdag 11 september 2024 om 10 uur, gevolgd door de inzetting 
in een urnenkelder op de begraafplaats van Hertsberge.

Mogelijkheid tot condoleren na de dienst.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Herman in  
funerarium Deruddere, Wellingstraat 113 te Beernem (baan Beernem – Ruddervoorde)
op vrijdag van 17 uur tot 19 uur, zaterdag van 13.30 uur tot 14.30 uur, 
zondag van 10 uur tot 11 uur en maandag van 17 uur tot 19 uur.

Online condoleren via www.uitvaartzorgderuddere.be.

Dit melden u 

Astrid Vandekeere � zijn echtgenote

Hans en Martine Naeyaert – Segaert
	 Koen Naeyaert en Eva Deweerdt
		  Clara, Willeke, Suzanne
	 Wim Naeyaert en Claudia Frickel
	 Wout Naeyaert
Ivan en Nadine Decoster – Segaert
Stefaan en Sofie Segaert – Van Acker
	 Joachim Segaert en Mirka Kienel
	 Anna Segaert
	 Nathan Segaert
	 Mara Segaert
Patrick en Cindy Segaert – Lateste
	 Robbe Segaert
� zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De aanverwante familie: zijn broer, zussen, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten
van de families Segaert – Allemeersch en Vandekeere – Valencyn

Dank aan het voltallig team van woonzorgcentrum Sint-Jozef te Oostkamp, in het bijzonder 
wooneenheid Sterrenkijker, huisartsenpraktijk De Bron, de dienst thuisverpleging: Kaat, 
Netwerk palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen: Heidehuis en iedereen die Herman met 
zorg, aandacht en hulp omringde.

Rouwbetuigingen
Familie Segaert – Vandekeere
P/A Uitvaartzorg Deruddere 
Wellingstraat 113, 8730 Beernem

Optimistisch tot het laatste
niet moeilijk maken voor je naasten.
Gesloopt van al je krachten
bleef je op een betere dag wachten.
Je streed vol moed en kracht.
Papa, rust nu maar zacht.
Blijvend is jouw warmte in ons hart.


