
Dank aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, 
huisartsenpraktijk De Statie,
de dienst Familiehulp, in het bijzonder Els en Inge, 
dagverzorgingscentrum Rosas te Beernem 
en allen die haar genegen waren.

Rouwadres

Familie Devooght - Vanmaele
P/A Uitvaartzorg Deruddere, Wellingstraat 113, 8730 Beernem

Paula Devooght

050 78 86 33 · www.uitvaartzorgderuddere.be 



Echtgenote van			   Frans Vanmaele

Mama en meme van		  Marc en Greta Brouckaert - Vanmaele

						      Frederik en Lieselot Geirnaert - Brouckaert

							       Elias

							       Loïc

						      Ben en Valentine Eyckmans - Brouckaert

							       Remi

							       Estelle

					     Kurt en Mia Van Doorne - Vanmaele

						      Stijntje †

						      Nick en Fien Van Doorne - Colman

						      Matthias en Leonie Vanhulle - Van Doorne

							       Elize

Zus, schoonzus en tante van	 Antoon en Georgine Van Overbeke - Devooght

						      en familie

					     Frans en Cecile Devooght - Devooght

						      en familie

					     Walter en Mariette Van Overschelde - Devooght

						      en familie

					     André † Vanmaele

					     Palmer † en Godelieve Willems - Vanmaele

						      en familie

					     Raphaël † en Irène Hoorne - Vanmaele

						      en familie

De families Devooght – Devriese en Vanmaele – Schepens

We nemen afscheid van
mevrouw

echtgenote van de heer Frans Vanmaele

geboren te Wingene op 22 november 1935
en thuis in familiekring overleden op 7 februari 2025,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatsvinden in parochiekerk Sint-Amandus, Bloemendalestraat te Beernem,  
op zaterdag 15 februari 2025 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en inzetting 
in een urnenkelder op de begraafplaats van Beernem, centrum.

Mogelijkheid tot condoleren na de dienst.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium, 
maar gedenk Paula in hart en herinneringen zoals zij was en hoe u haar hebt gekend.

Online condoleren via www.uitvaartzorgderuddere.be.

Paula Devooght

Je kan dingen verliezen 
en ook weer vervangen 

maar de leegte 
die een mens achterlaat  

zal altijd blijven hangen.


