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Dit melden u met diepe droefheid

Rita Haeck
	 Melissa Callens en Frederik François
		  Beau

Tonny en Rhea Huvaere – Haeck
	 Maarten Huvaere
	 Sofie Huvaere en Thomas Camerlynck

Dirk en Sandra Haeck – Blomme
	 Björn Haeck
	 Debby Haeck
	 Andy en Stephany Degrande – Koch
		  Milan
		  Lotte
	 Celien en Sofie Desmet – Anseeuw
� zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hypolite André † en Paula † Vande Velde – Haeck
Michel † en Marcella † Haeck – Desmet en familie
Roger † en Jeanette Desmet – Defour – Noël Duyvejonck en familie
Roger † en Camilla † Geerolf – Desmet – Antoinette † Standaert en familie
Joost † en Edith Desmet – De Proost en familie
� zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

De families Haeck – Schauteet en Desmet – Deblaere

Dank aan het voltallig team van woonzorgcentrum Amphora te Wingene,
zijn huisarts dr. Vandewiele en allen die hem een warm hart toedragen.

We nemen afscheid van 
de heer

André Haeck
weduwnaar van mevrouw Malvina Desmet

geboren te Savignies, Oise (Frankrijk) op 12 mei 1931 en  
overleden in woonzorgcentrum Amphora te Wingene op 24 april 2025,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De woord- en gebedsdienst met asurne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Amandus, Kerkplein te Wingene 
op woensdag 30 april 2025 om 10.30 uur.
André zal worden bijgezet in de urnenkelder op de begraafplaats van Wingene.

Bijeenkomst aan de kerk om 10.25 uur. 
De offergang geldt als rouwbetuiging. 

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium, maar gedenk André  
in hart en herinneringen zoals hij was en hoe u hem hebt gekend.

De handen van mijn vader.
Oud en gerimpeld.

We kenden ze uit duizenden.
Ze betekenden alles voor ons.

Handen die ons gedragen hebben.
Die voor ons hebben gewerkt.

Handen die zwaaiden bij het weggaan.

Nu moeten we ze loslaten.
Zoals we zoveel meer moeten loslaten.

Nu rusten zijn handen.


